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Geliefde broeders en zustersDear Praying Friends, 
 

In onze nieuwsbrief van mei 2016 hebben jullie de getuigenis van Alexander kunnen lezen, een 

verslaafde die naar ons Aviv Centrum kwam en door ons werd doorverwezen naar de Christelijke 

rehabilitatie kliniek ‘Hazara Le-Chaim”. Het ging heel goed met hem maar plotseling werd hij 

veroordeeld tot een gevangenisstraf, voor misdaden die hij in het verleden had begaan. We waren 

onaangenaam verrast en bedroefd door dit nieuws. Meestal zijn rechters heel begripvol voor 

verslaafden die een rehabilitatie programma volgen en veroordelen hen niet tot een gevangenisstraf. 

Maar al snel ontdekten we God’s wonderbaarlijke leiding en genade. Ten eerste bleef Alexander 

trouw aan God en de vrijwilligers die hem regelmatig bezochten in de gevangenis. Ten tweede 

deelde Alexander zijn getuigenis met een andere gevangene en vertelde hem over God’s liefde en 

genade. Hier volgt het verhaal van deze persoon, die nu in dezelfde rehabilitatie kliniek verblijft als 

waar Alexander verblijft, en inmiddels ook tot geloof gekomen is: 

In our May ministry update, you read the testimony of Alexander, an 

addict who came to Aviv Center and was directed to a Christian rehab 

“Hazara Le-Chaim.” He was doing really well, when suddenly he was 

sentenced to time in jail for his past misdeeds. We were saddened by this 

development and surprised. Usually judges are considerate to addicts who 

are undergoing a rehabilitation program and do not sentence them to actual 

jail time. However, we soon discovered this was God’s amazing plan of grace. First off, Alexander 

remained faithful to God and our volunteers visited him regularly in jail. And secondly, Alexander 

shared his testimony with another prisoner and told him about God’s love and deliverance. Here is 

the story of this person, who is now a rehabilitant in the same center where Alexander became a  

“Mijn naam is Ilarion. Ik ben geboren in 1986 in Rusland. Mijn moeder stierf toen ik 1 ½ jaar 

oud was. Mijn vader was alcoholist en sloeg mij heel vaak. Na 

een tijdje trouwde hij opnieuw, maar het nieuwe huwelijk was 

geen success en na een paar jaren eindigde het in een 

moeizame, gewelddadige scheiding, waarij het bezit werd 

opgedeeld. Ik begon al op vroege leeftijd alcolhol te drinken en 

drugs te gebruiken. Ik heb van allerlei substanties gebruikt, te 

beginnen met sigaretten, wodka en marinuana en daarna 

heroïne, cocaïne, LSD, MDM4, methadon, ‘Hagigot’, Clonex, 

Valium, Xanax, Nocturno, Elatrol, Phenergan, etc. Tegen de 

tijd dat ik 30 jaar oud was gebruikte ik al 18 jaar drugs en 

rookte ik al gedurende 20 jaar.believer. 
 

 “My name is Ilarion. I was born in 1986 in Russia. My mother died when I was 1½ years old. 

My father was an alcoholic and often beat me. He eventually remarried, but the marriage was 

unsuccessful and after a few years, a difficult divorce happened and involved violence and division 

of property. I started taking drugs and drinking alcohol at a very young age. As far back as I can 
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remember, I have used addictive substances: starting with cigarettes, vodka and marijuana, and 

continuing with heroin, cocaine, LSD, MDMA, methadone, ‘Hagigot,’ Clonex, Valium, Xanax, 

Nocturno, Elatrol, Phenergan and so on. By the time I was thirty years old, I had already been 

abusing drugs for 18 years and had been smoking cigarettes for 20 years. 
 

Maar vandaag kan ik getuigen dat God mij heeft bevrijd van mijn verslaving, zelfs van de 

sigaretten. Dit gebeurde een paar maanden geleden, toen ik weer eens gearresteerd was en was 

veroordeeld tot een gevangenisstraf in de gevangenis van Tel Aviv. Daar ontmoette ik een man die ik 

voorheen kende als een beruchte drugsverslaafde en crimineel.  Ik merkte dat hij heel erg veranderd 

was.. en dat ten goede. Hij gebruikte geen scheldwoorden meer, rookte niet meer en gedroeg zich 

heel vreemd. Ik wist niet dat dit het gedrag van een Christen was. Hij vertelde mij over het 

rehabilitatie centrum ‘Hazara Le-Chayim, maar aanvankelijk nam ik zijn woorden niet serieus.  

Maar toen belde hij het rehabilitatie centrum op en vroeg hen om mij te helpen. Dat was geen 

eenvoudige zaak want er moest iemand komen om mij via een borgtocht uit de gevangenis te kunnen 

laten. Ook moest die persoon garant staan voor een enorm bedrag aan geld wat ik schuldig was. Ik 

had in die tijd geen enkele plaats om te leven, was een drugsverslaafde en geïnfecteerd met HIV en 

Hepatitis C. Het was een groot risico voor het rehabilitatie centrum om zich om mij te bekommeren, 

want de zeer reëele mogelijkheid bestond dat ik de volgende dag gewoon weg zou lopen en zo het 

rehabilitatie centrum met grote financiële problemen zou opzadelen. Maar in geloof hebben zij 

besloten om mij onbaatzuchting bij te staan en te helpen, in de naam van God. Ze hebben me 

vrijgekocht en opgenomen in het rehabilitatiecentrum. Ik wilde hen keer op keer bedanken maar ze 

vertelden mij dat ze dit deden uit naam van God en dat ik God moest bedanken. Toen heb ik God 

gevraagd mijn zonden te vergeven en kwam ik tot bekering. Mijn leven veranderde en dankzij God 

ben ik bevrijd van drugs, sigaretten en alcohol. Ik ben dankbaar dat God mij naar ‘Hazara Le-

Chayim’ bracht en mij broeders in geloof heeft gegeven die leven naar God’s wil en de Bijbel. 

Vandaag, terwijl ik dit getuigenis opschrijf, is het bijna onvoorstelbaar om te zien hoe ik er slechts 6 

maanden geleden voorston;, ik gebruikte dagelijks heroïne, woonde op straat in Tel Aviv en was 

altijd hongerig zonder gelegenheid om me te douchen of wassen. Ik was continu bang om 

gearresteerd te worden of nog erger. En nu, vandaag, ben ik gelukkig. God heeft mij al mijn zonden 

vergeven en ik woon in het rehabilitatie centrum. Ik bid, lees de bijbel en werk en ik vraag God om 

mij te helpen met het verdere herstel van mijn leven. En dit alles begon in de gevangenis van Tel 

Aviv met de getuigenis van een mede gevangene die mij vertelde dat God mij lief heeft....  

Weet dat God jou ook lief heeft en als Hij iemand als mij kan redden kan hij zeker ook jou 

helpen als je Hem daarom vraagt. 

 

 

Yet today I can testify that God has delivered me from all addictions, even from smoking. This 

happened a few months ago, when I was once again arrested and sent to Tel Aviv city jail. There I 

met a guy whom I had known previously as a notorious drug addict and criminal. I noticed he had 

changed a lot…and for the better! He did not use foul language, did not smoke, and behaved very 

strangely. I did not know then that this was a believer’s behavior. He told me about the 

rehabilitation center ‘Hazara Le-Chayim,’ but at first I did not take his words seriously. Then he 

called this rehab center and asked them to help me. That was not an easy thing to do, as someone 

had to bail me out of jail and also become my warrantor for a considerable sum of money. At that 

time I also had nowhere to live, was a drug addict, and infected with HIV and hepatitis C. It was a 

great risk for the rehab center, because there was the possibility that I would just run away the next 

day, which would leave the rehab center in serious financial trouble. Yet by faith, they still decided 

to help me graciously – only in the name of God. They took me to their rehab, and to all my ’thank 

you’s’ they only replied, ‘Thank God.’ 
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Then I repented, and my life changed. I am grateful God has delivered me from my addiction to 

drugs, cigarettes, and alcohol. I'm grateful that He brought me into ‘Hazara Le-Chayim,’ and gave 

me brothers in faith who live according to the commandments of our God and Lord. Today, as I am 

writing this testimony, it is hard to believe that only six months ago I was shooting heroin, lived on 

the streets of Tel Aviv, was hungry, had no opportunity to take a shower, and always feared a sudden 

arrest or even worse. Today I am happy that God has forgiven me all my sins. I live in the rehab 

center. I pray, read the Bible, work, and ask God to continue to restore my life. And it all began with 

the testimony of a cellmate who told me about a God who loved me...  

Know that God loves you, and if He has saved a guy like me, He will definitely help you out if 

you call upon Him!”  
 

Afscheid nemen van 20Afscheid nemen van 20Afscheid nemen van 20Afscheid nemen van 20Saying goodbye to 20Saying goodbye to 20Saying goodbye to 20Saying goodbye to 2016 and 16 and 16 and 16 and ingaan van het nieuwe jaar ingaan van het nieuwe jaar ingaan van het nieuwe jaar ingaan van het nieuwe jaar 
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Nieuwjaarsdag 2017 nadert al snel en het is tijd 

om na te denken over de toekomst. Terugkijkend 

op 2016 kunnen we zien dat we elke dag 

ongeveen 25 daklozen en verslaafden hebben 

opgevangen in ons outreach centrum. Zij hebben 

directe hulp gekregen in de vorm van voedsel, 

kleding en medische hulp. Ook hebben zij het 

goede nieuws van het Evangelie gehoord.  

Daarnaast hebben 67 verslaafden zich laten 

opnemen in een van onze rehabilitatie centra of 

die van een van onze partners. Niet al deze 

verslaafden hebben dat volgehouden, helaas, maar velen hebben het rehabilitatie programma 

doorlopen. Daarnaast, en alle eer aan God, hebben 70% van hen die het programma hebben 

doorlopen zich ook bekeerd en zijn nu oprechte en wedergeboren Christenen !  

The New Year holidays are almost here, so we are looking back at 2016 and thinking about the 

future. We see that every day about 25 homeless and addicted people come to our outreach 

center in Tel Aviv, get immediate help (food, clothes, medical aid), and hear the Good News. 

Moreover, from January through October, sixty-seven addicts decided to go with either us or 

our partners to Christian rehab centers. Some left, of course, but others did stay and began a 

rehab program! And praise God – according to our statistics, about 70% of those who finish 

our rehab programs become sincere Christians!  
 

That is why in 2017 we want to 

continue working and see our ministry 

grow. Recently we have strongly felt the 

Lord leading us to open a second stage 

rehab center for men: a Halfway House. 

Our rehab in Beersheva is full, so we 

currently cannot take new people from 

the streets. If we open a Halfway House, 

we will be able to move our recovering 

addicts there and start accepting new 

rehabilitants at the rehab center. This 

way we can double our “bed space” and 

rescue more people from physical and spiritual destruction. Please pray that the Lord would guide us 

In Beersheva rehab 
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and provide the resources necessary for this project.Dit motiveert ons om in 2017 te blijven werken 

aan de groei van Aviv Ministry. Recentelijk voelen we ons door de Heer gedrongen een tweede 

rehabilitatie centrum voor mannen te starten: het "Tussenstop" huis. Ons rehabilitatie centrum in 

Beersheva is vol en we kunnen nu niet meer mensen van de straat opnemen. Met de opening van het 

"Tussenstop" huis kunnen we verslaafden die al verder zijn in de herstelfase daar plaatsen en kunnen 

we nieuwe verslaafden van de straat opnemen in het bestaande rehabilitatie centrum. Op die manier 

kunnen we het aantal bedden verdubbelen en meer mensen redden van fysieke en geestelijke 

destructie. Bid alstjeblieft dat God ons leidt en dat God voorziet in dit project. 
 

Heel erg bedankt voor jullie gebed en Thank you very much 

for your prayers and support!steun! 

 Het is een eer om sIt is an honor to partner with you!  

MOGE GOD U ZEGENEN MET EEN GEZEGENDE KERST EN EEN 

GELUKKIG 2017 !MAY GOD BLESS YOU WITH A MERRY CHRISTMAS 

AND A HAPPY NEW 2017 YEAR! 

 

In Zijn liefde verbonden,Yours in Him, 

Dov and Olga Bikas 

Post address (office): P.O.Box 1181 • Arad 8911002 • Israel 

tel.: 972-8-933-02-18, 972-544-997336 • e-mail: dovbikas@gmail.com 

website: www.avivministry.com 
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