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Amanda’s* verhaal 

Amanda werd geboren in een domineesgezin, maar op een bepaald moment in haar leven verliet ze 

de Heere. Wanneer en hoe dit gebeurde, we weten het niet, maar toen we haar tegenkwamen en 

probeerden uit te vinden wat ze geloofde zei ze botweg: ‘Ik ben niet religieus.’ We kwamen er ook 

achter dat Amanda* hoog opgeleid was en dat ze genoeg geld verdiende in haar vaderland. Echter, 

op de dag dat we haar ontmoetten was haar financiële situatie erg moeilijk. Ze had totaal geen geld 

(zelfs niet voor eten), zij en haar dochtertje hadden geen plek om te wonen, en ze kon nog niet 

werken omdat ze geen Israëlische burger was.   

Amanda* kwam zo’n vier jaar geleden naar Israel voor haar vriend, van wie ze zwanger was. Ze 

hoopte met hem te trouwen, maar ze kwam er al gauw achter dat hij een totaal ander iemand was 

dan hij leek te zijn toen ze elkaar voor het eerst ontmoetten. Hij begon op een abortus aan te dringen 

en toen Amanda* weigerde begon hij haar te bedreigen. 

Amanda* ging naar de politie die zag dat ze werkelijk in gevaar was. Ze werd naar een speciale 

schuilopvang gestuurd waar ze voor een poosje kon wonen. (Het verbaast me altijd weer dat als een 

vrouw in gevaar is degene die haar bedreigt op de bank kan blijven zitten tv kijken, terwijl de vrouw 

met haar kinderen alles achter moet laten en van schuilplaats naar schuilplaats moet zwerven … )  

We weten niet waarom Amanda* niet terugging naar haar vaderland terwijl ze nog zwanger was. 

Misschien hoopte ze dat de vader van het kind zou veranderen en dat ze tenslotte bij elkaar zouden 

kunnen gaan wonen. 

Amanda* beviel, en kort daarna drong het tenslotte tot haar door dat de vader van het kind een 

vreselijke, wrede misbruiker was. (Deze mannen zijn erg goed in doen alsof, daarom kost het nogal 

eens wat tijd voordat de vrouw er achter komt met wie ze te doen heeft.) Ze wilde bij hem weggaan, 

maar om wraak te nemen huurde hij een advocaat en verbood zijn kind het land te verlaten. 

Amanda* huurde ook een advocaat en een langdurig proces begon … . 

Gedurende deze periode maakte Amanda* al haar spaargeld op en bleef achter met zo goed als 

niets. Emotioneel gezien was ze ook helemaal gebroken.  

Amanda* woonde maar acht dagen in onze Schuilplaats maar voor haar was deze periode van grote 

betekenis. In de eerste plaats, in een paar dagen tijd kreeg ze toestemming het land te verlaten, 

samen met haar kind. Amanda* had zo’n snelle oplossing niet verwacht en ze verbond die aan haar 

verhuizing naar de Shelter en aan onze gebeden. Ze zag er duidelijk Gods hand in. Ten tweede werd 

ze erg geraakt door de zorg en de warmte die ze ervoer in de Shelter. Letterlijk in maar een paar 

dagen tijd, mede dankzij de vredige en veilige atmosfeer en de goede voeding, begon ze zowel 

lichamelijk als emotioneel te herstellen terwijl wij toekeken. Maar wat het meest indruk op me 

maakte was dat Amanda* opeens bijbelverzen uit begon te spreken en ze toepaste op zichzelf. Dit 

deed me doorhebben dat ze aan ’t terugkeren was naar God! Willen jullie bidden dat God haar geloof 

zal versterken en haar en haar dochtertje veilig en gezegend laat zijn in hun vaderland. 

 



Nieuws en gebedspunten: 

1. Willen jullie bidden voor de bezoekers van ons evangelisatiecentrum in Tel Aviv, dat ze het besluit 

zullen nemen de straat te verlaten en naar afkickcentra te gaan. 

2. Voor al onze cliënten in Bersheva – voor redding van degenen die nog niet tot bekering gekomen 

zijn, en voor geestelijke groei van degenen die zich al wel bekeerd hebben. 

3. Bid voor de dames in onze VrouwenSchuilplaats – dat ze de Heere gaan leren kennen en Zijn 

liefde, en dat ze emotioneel, lichamelijk en geestelijk zullen herstellen. 

4. Voor de bediening van Eduard onder de nieuwe immigranten – hij blijft in contact met honderden 

nieuwkomers die zich tot hem keren om hulp en raad, hij organiseert diverse humanitaire en sociale 

evenementen, deelt het evangelie van Gods liefde met iedereen die het maar wil horen. Bid dat de 

immigranten hun Heere en Messias zullen zoeken en vinden! 

5. Voor de staf en de leiders  van al onze projecten. Dat God ons gezondheid en kracht zal geven, 

evenals veel liefde en wijsheid om om te gaan met elke ingewikkelde situatie en iedereen met een 

nood  helpt op de beste manier. 

 

 

Bedankt voor jullie zorg, ondersteuning en gebeden. En moge God jullie overvloedig zegenen! 

 

Dov en Olga Bikas en het Aviv Ministry team 

 

 

Tekst bij de foto’s: 

• Amanda is met haar dochtertje aan ’t spelen in de Shelter 

• Eerste hulp en gesprek met een verslaafde dakloze in Aviv Centrum 

• In Aviv Centrum 


