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Geliefde biddende vrienden,
Vandaag willen we graag het verhaal van Alexander met jullie delen, die twee keer door de Heere geleid werd tot een ontmoeting met onze leider Eduard: eerst als nieuwe immigrant in Askelon en daarna als dakloze verslaafde in Tel Aviv. Op dit moment neemt hij deel aan een afkick-programma. Willen jullie voor hem bidden!
Alexander’s verhaal
Ik ben geboren in Oekraine, in een normaal gezin. Ik ging naar school en sportte. Maar toen ik 14 was probeerde ik voor de eerste keer drugs, en op de leeftijd van 17 jaar was ik er al zwaar aan verslaafd. Op m’n 20ste was ik al getrouwd en had ik al twee kinderen, en mijn vrouw was zwanger van de derde. Ik probeerde vaak  af te kicken, ik ging door meerdere programma’s heen, maar zonder succes.  

Toen ik 22 was stopten mijn benen er mee. Ik was een jaar lang bedgebonden, maar mijn vrouw zorgde goed voor mij (ze ging niet bij me weg) en langzaam maar zeker begon ik weer te lopen. Nu begrijp ik dat dat Gods genade was. Ik was het vierde kind van mijn vrouw  …   Ik was een jaar lang vrij van drugs maar toen ik eenmaal weer kon lopen, begon ik er aan te denken en al snel was ik weer een  zware gebruiker. 
In 2021 besloten mijn vrouw en ik te verhuizen naar Israel, omdat ik Joods was. We dachten dat ik daar wel van mijn verslaving af zou komen, maar toen we er aankamen kreeg ik door dat ik er hier nog eerder aan onderdoor zou gaan, doordat het hier zo makkelijk was er aan te komen. Mijn gebruik ging nog een jaar door en tenslotte belandde ik op straat doordat mijn vrouw de situatie niet langer aan kon.
Op een dag vroeg ik mijn vrouw me de kinderen te laten zien en we besloten elkaar in Askelon te ontmoeten (waar we woonden), in de buurt van het strand. Toen we daar waren kwam er iemand op ons af en vroeg: ‘Zijn jullie nieuwe immigranten? Hebben jullie iets nodig?’ Zijn naam was Eduard, en diezelfde avond bracht hij een mand met eten naar ons huis in Askelon.
Er ging wat tijd voorbij en ik ging naar Tel Aviv, want ik had gehoord dat het daar makkelijker was aan drugs te komen. Toen ik daar aankwam begreep ik dat ik in een vreselijk moeras terecht was gekomen waar ik nooit uit zou kunnen ontsnappen. Het werd de gewoonte op een bank te slapen, te stelen, ik scheerde me niet of m’n haar laten knippen  …  
Op een dag stelden mijn straatvrienden voor dat we naar een christelijke soepkeuken zouden gaan, dichtbij. Ik begreep niet precies wat het was, maar ik ging. Want ik had honger. Ik werd ergens naar toe gebracht waar verscheidene mensen maaltijden uitdeelden. Eén jongen speelde gitaar, anderen waren met aandacht en warmte aan ’t praten met de bezoekers. Ik was verrast toen een man mij rechtstreeks benaderde en me schone kleren aanbood en behandeling van een ontstoken wond op mijn arm. 
Toen kwam er een ander naar me toe en bood me een kop warme thee aan, en opeens herkende ik hem – het was Eduard van Askelon! Hij herkende me niet maar ik herinnerde hem aan onze ontmoeting en hij was erg blij me te zien. Hij vertelde me over zijn leven en op het moment dat hij me uitnodigde voor zijn afkickcentrum wist ik voor 100 % zeker dat ik wilde gaan!  

Ik ben nu al anderhalve maand in het centrum, en ik heb de serieuze bedoeling mijn leven toe te wijden aan God. Mijn vrouw is gelukkig, ze bezoekt de kerk met me en dankt God. Als ik terugkijk naar alles wat me kortgeleden gebeurd is, zie ik het belang van het Aviv Centrum: in het centrum van dit diepe en nevelige moeras van het zuiden van Tel Aviv is een klein eiland van Gods liefde, waar uitgeputte en bezorgde mensen kunnen komen en vrede kunnen vinden. Ik ben erg dankbaar voor al diegenen die hier dienen en die ons niet in de steek laten. Ons, die zonder hoop de op de straten aan ’t sterven zijn …  
Meer gebedsverzoeken

Willen jullie bidden voor de clienten van ons mannen-centrum, en speciaal voor Alexei, die het goed deed op het programma afgelopen jaar. Hij stond erg open voor het evangelie, maar vertrok te vroeg, denkend dat hij sterk genoeg was en klaar om op zichzelf te gaan wonen. Hij kreeg het voor elkaar twee maanden lang schoon te blijven, maar toen ging hij terug naar de alcohol, raakte z’n baan kwijt en realiseerde zich dat hij het nodig had terug te gaan naar het centrum en door de te gaan met het programma. Alsjeblieft, bid voor zijn redding en voor volledig herstel.
Bid ook voor Maya*, die, zoals Alexei, besloot dat ze er klaar voor was op zichzelf te wonen, te vroeg de VrouwenSchuilplaats verliet en jammer genoeg na een paar weken terugkeerde naar de alcohol. Ze is nu terug in de Schuilplaats en ze heeft haar strijd tegen de verslaving hervat.
Dank voor jullie zorg en gebeden!

Moge God jullie allemaal zegenen,

Dov and Olga en het Aviv Ministry team

