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Geliefde biddende vrienden, shalom!

Deze maand werd ik geinterviewd door een goede broeder Jon Simmons van israelinvestment.org op
het onderwerp van drugsverslaving, prostitutie en sekshandel in Israel, en ik zou dit interview graag

delen met jullie, als je geinteresseerd bent: https://www.youtube.com/watch?v=qnO1uGa-ths

Op het moment wonen er 15 mensen in ons mannen Afkickcentrum en onze VrouwenSchuilplaats.
In het verleden waren zij heel gewone mensen. Onder hen zien we vroegere atheleten, professionele
musici, mensen met een universitaire graad, vroegere militairen, enz. Er zijn er zelfs onder hen die
opgroeiden in christelijke gezinnen. Nu echter zijn het mensen die onze maatschappij beschouwt als
‘problematisch’, en inderdaad, zij allemaal, op welke manier dan ook, redden het niet in dit leven,
anders zouden ze niet in onze huizen zijn komen wonen.

Dus hoe zijn deze mensen dan ‘problematisch’ geworden?

Wat betreft de mannen, meestal is het een gevolg van verslaving aan alcohol of drugs. Wat betreft de
vrouwen die in onze Schuilplaats wonen, ze hebben allemaal huiselijk of sexueel geweld
meegemaakt.

Gewoonlijk realiseren mensen zich zelfs niet eens hoe diep de emotionele wonden zijn die vrouwen
worden toegebracht als gevolg van geweld. De meeste van deze vrouwen zullen nooit meer in staat
zijn te leven als gewone mensen, en naast andere problemen zullen ze hun hele leven lijden aan
ernstige depressies en paniekaanvallen.

De samenleving, en vaak zelfs gelovigen, veroordelen deze vrouwen meestal voor hun verkeerde
manier van leven of voor de verkeerde keuzes die ze maken, maar ze realiseren zich niet dat wat hen
overkomt in feite het gevolg is van het geweld dat ze ondergaan hebben.

De situatie van de mannen die naar ons toekomen is net zo min makkelijk, omdat, aan de ene kant,
ze verantwoordelijk zijn voor hun problemen en niemand hen gedwongen heeft te gaan drinken of
drugs te gaan gebruiken. Maar aan de andere kant, al de verslaafde mensen groeiden op in
probleemgezinnen en leden onder gebrek aan liefde. Natuurlijk, niet iedereen die opgroeit in een
probleemgezin raakt alcohol- of drugsverslaafd, maar ik kan je met zekerheid zeggen dat al de
verslaafden wel ergens iets heel belangrijks gemist hebben bij het opgroeien.
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Vrouwen die zijn komen eten in het Aviv-
centrum.

Vrijwilligers geven les in de "Shelter” over de kenmerken van ongezonde relaties.




Trip voor nieuwe immigranten



