
 

 

Lieve biddende vrienden, 

 
 Vandaag wil ik enkele gedachten over de Grote Verzoendag met jullie delen. Een feest dat wij in Israël op wo 15 
sep. 2021 – do 16 sep. 2021 vieren. Dit is een plechtige dag van vasten en bekering. En ja, het is erg belangrijk 
om onze ‘wandel’ te onderzoeken, De HEERE te zoeken. Ons af te vragen of we op het juiste pad met Hem lopen. 
Het is belangrijk ons te bekeren van zonde en overtredingen. 
 Soms kan dit frequente vasten en zelfonderzoek een zeker gevaar opleveren – er is het gevaar dat we ons te 
veel op onszelf richten; en ons spiritueel zelfonderzoek en welzijn ons in beslag nemen in plaats van dat we ons 
betrokken weten op de ander. In Jesaja 58 wijst de HEERE ons op dit gevaar en wijst op een ander soort vasten, 
een vasten dat Hem bevalt: 
 
 ‘Nee, het soort vasten dat Ik van u verlang, is dat u uw band met de zonde verbreekt. Dat u zich bevrijdt van het 
kwaad. Dat u ophoudt uw arbeiders uit te buiten, hen eerlijk behandelt en hun geeft waar zij recht op hebben. 
Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen 
ontvangt. Geef kleren aan wie het koud hebben en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben.’  

(Jesaja 58,6-7, Het Boek) 
 
 Interessant genoeg, is het juist dit gedeelte waarin het soort vasten staat die ons de spirituele groei en relatie 
met de HEERE geeft, waarnaar we verlangen in onze spirituele zoektocht!  
 
‘Dan zult u stralen als de morgenzon. U zult snel genezen, uw vroomheid zal u voorthelpen, goedheid zal als een 
schild voor u zijn en de glorie van de Here zal u van achteren beschermen. 9Dan zal de Here antwoorden als u 
roept. “Ja, hier ben Ik,” zal Hij direct zeggen.’  

(Jesaja 58, 8-9, Het Boek) 
 
Dus, op de drempel van de Grote Verzoendag , willen we jullie bedanken voor jullie compassie voor de armen en 
hongerigen; en voor jullie hulp om samen met ons het juk van verslaving te verbreken en de hen die verslaafd 
zijn helpen te bevrijden! 

* * * 
GEBEDSPUNTEN 

Blijf alstublieft bidden voor de tien rehabilitanten die ons rehab centrum verblijven.  We proberen R. te helpen 
– een verslaafde uit Beersheva, die al enkele tientallen jaren drugs gebruikt en al enkele afkickcentra van binnen 
en buiten heeft gezien, ook die van ons. Onlangs vertelde R. mij dat in het begin van zijn verslaving, hij in een 
kleine Messiaanse gemeente kwam en de pastor om tien sjekel  vroeg. De pastor gaf hem geen tien sjekel, maar 
nam hem op in zijn huis. Hij verbleef een jaar bij hem! Helaas gaf R. zijn leven niet aan de HEERE in deze periode. 
Hij raakte betrokken bij een straatgevecht tussen dronken mannen en doodde een man. Hij heeft de daarop 
volgende twaalf jaar in de gevangenis gezeten. Vandaag de dag leeft hij op de straten van Beersheva en lijdt hij 
onder zijn verslaving, maar hij is contact blijven houden met gelovigen en komt nu zelfs naar onze 
Sabbatsdiensten. Bid alstublieft voor hem! 
 We vragen ook gebed voor de vrouwen in de vrouwenopvang. Sommige van hen zijn slachtoffer van verkrachting 
of huiselijk geweld en enkelen zijn mentaal en fysiek getraumatiseerd vanwege andere moeilijke 
omstandigheden. Bid dat God ons wijsheid geeft, hoe we hen kunnen helpen en dat Zijn helende kracht hun 
kapotgemaakte zielen aanraakt en herstelt. Op dit moment verblijven zes vrouwen en twee kinderen in de 
Shelter en de meeste van hen staan erg open voor het evangelie. Een jonge geboren Israëlische vrouw Sh., die al 
een maand bij ons verblijft, is onlangs begonnen om vragen te stellen over de Joodse Messias! Ze vertelde dat 
voordat ze bij ons kwam, ze bang was dat ze religieuze druk zou ervaren, maar tot haar verassing gebeurde dit 
niet. Door alle hulp en zorg die ze in Jezus’ naam krijgt, groeit haar nieuwsgierigheid. Bid alstublieft voor haar! 
 Bid ook voor meer arbeiders en vrijwilligers voor de Shelter en voor de Rehab. 
 

Moge de HEERE jullie bewaren en zegenen. In Zijn liefde verbonden, 

 

Dov & Olga Bikas 
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Rosh Ha-Shana viering in de Shelter  Outreach in Tel Aviv 
 

 
Rosh Ha-Shana viering in de Rehab 
 
 

 
Een vrijwilligster leidt lofprijs in de Shelter 


