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TEL AVIV MISSIE 

Lieve biddende vrienden, 
Prijs de HEERE, de oorlog met Hamas is (voor nu) voorbij en het leven keert 

terug naar normaal! Ook zijn bijna alle beperkingen rondom het 

bestrijden van het coronavirus afgeschaft. We kunnen weer snel 

mensen toelaten in het Aviv Centrum. We konden dat een jaar lang niet 

doen en dat hebben we gemist!  We krijgen weer de gelegenheid voor 

intiemere relaties en rustiger gesprekken met onze bezoekers. We danken 

de HEERE dat twee van onze bezoekers (L. en N.) in mei tot bekering zijn 

gekomen en dat zij de HEERE hebben uitgenodigd in hun leven! Bid 

alstublieft voor hen! 

BEERSHEVA OPVANG 

We prijzen de HEERE voor de deelnemers S. en K., die zeer recent hebben besloten om de HEERE te 
volgen, een serieuze beslissing. Weet u nog dat we u 
onlangs over S. schreven en u vroegen om voor zijn 
redding te bidden? Hij was dakloos en alcoholverslaafd. 
Hij verkeerde in zeer slechte omstandigheden halverwege 
2020. Sindsdien heft hij een goede vooruitgang geboekt, 
niet zonder moeilijkheden. Vorige week zei hij dat hij een 
sterk verlangen had om zich te bekeren en de HEERE aan 
te nemen in zijn leven. Hij kon zijn verlangen niet 
uitleggen. Hij was heel zijn leven een atheïst en een 
‘rationalist’, zoals hij zelf zei, maar hij zag dat tijdens zijn 
verblijf in Beersheeva zijn karakter ten goede veranderde 
en besefte dat niet hij, maar God dit deed. We hebben met 

hem gesproken en het zondaarsgebed gebeden. We vragen u te blijven bidden voor S. en K. – voor hun 
geestelijke groei en wandel met de HEERE. 
  

VROUWEN OPVANG 
Het werk in de opvang voor vrouwen is erg uitdagend, maar zeker belonend! We hebben enige tijd terug 
een aantal mooie bemoedigingen ontvangen in enkele situaties. Eén van onze bewoonsters, L., kreeg een 
bezoek van haar hulpverlener. Deze professional was aangenaam verrast door haar welzijn en de manier 
hoe L. voor haar baby zorgde, ze bemoedigde L. zelfs: ‘Blijf hier, dit huis doet je goed’- juist op het 
moment dat L. overwoog om de opvang te gaan verlaten. Als alles goed gaat, kan men besluiten om L. één 
van haar oudere kinderen terug te geven. Dit kind woont momenteel in een pleeggezin. De andere optie 
is dat het kind naar een kostschool moet. (Bid dat het genomen besluit overeenkomstig Gods wil is) 

Bezoekster in Tel Aviv 

leest het Nieuwe 

Testament 

Bijbel studie in de opvang. Wilhelm (eerste recht), S. 

(naast hem en K. (aan het hoofd). 
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Een andere bemoedigende gebeurtenis vond enkele weken terug plaats. A. woont in de opvang met een 
baby dochter en een twaalfjarige dochter. Ze had een belangrijk gesprek, waarin bepaald zou worden of 
de kinderen bij haar mochten blijven, of uit huis geplaatst zouden worden. A. was 
ontsnapt aan een gewelddadige man en woonde (voordat ze enkele maanden terug 
bij ons kwam wonen) in een overheidsinstelling voor slachtoffers van huiselijk 
geweld. Haar gemoedstoestand en gedrag waren zo problematisch, dat men 
overwoog om haar kinderen elders te plaatsen. De zitting, waarin een besluit 
genomen moest worden, vond plaats in april. De hulpverleners hoorden daar 
positieve verhalen van andere professionals. De verpleegkundigen van het ‘familie 
gezondheidscentrum’, waar de baby onder behandeling is, zeiden dat de baby goed 
verzorgd wordt, goed gevoed is en dat A. altijd op tijd is voor afspraken. De school 
van haar twaalfjarige dochter vertelde dat ze tevreden waren met de verbetering 
van de gemoedstoestand en het gedrag van de oudste dochter, ondanks enkele 
aanvankelijke problemen. Nadat deze getuigenissen gehoord waren, kwam men tot het besluit, dat de 
opvang een positieve invloed heeft op A., het gezin doet het goed en de kinderen mogen bij hun 
moeder blijven! Na het gesprek stelden de hulpverleners ons meer vragen over de opvang voor vrouwen 
en ons christelijk concept – en ze gaven aan dat ze in de toekomst wellicht vrouwen zouden doorverwijzen 
naar ons! We zijn dankbaar dat we mochten getuigen van ons geloof met de Israëlische autoriteiten. Het 
was ontroerend om te beseffen dat seculiere mensen positieve veranderingen zagen in onze bewoonsters. 
Dit was een grote bemoediging voor ons team. 
Alhoewel het niet van een leien dakje is gegaan, hebben we gezien dat de algehele sfeer in de opvang, de 
houding van de vrijwilligers, onze Bijbellessen en onderwijs goede vruchten voortbrengen! 
We mogen dit werk als een wonder van God beschouwen. Veel vrouwen lijden door trauma a.g.v. misbruik 
en hebben een lange weg naar herstel te gaan, sommigen herstellen wellicht nooit… 

 
Eén van onze bewoonsters, N. heeft ons eind mei verlaten 
en is op zichzelf gaan wonen. Ze heeft een half jaar bij ons 
doorgebracht. Ze is dankbaar voor onze hulp en geeft aan veel 
geleerd te hebben. Tanya, de manager van de opvang, houdt 
contact met haar. Ze heeft N. bij haar thuis uitgenodigd en ook 
voor de sabbatsvieringen in onze gemeente (die onlangs 
vernieuwd zijn) en N. was zeer positief over beide 
uitnodigingen. Bid alstublieft voor haar en voor de andere 
bewoonsters van de vrouwenopvang! 
 

 
We vragen gebed: dat de HEERE ons wijsheid mag geven om 
ons te helpen de juiste balans te vinden tussen discipline en 

vriendelijkheid. We willen onze bewoners liefde en genade betonen, maar tegelijkertijd kan dit niet 
zonder discipline en correctie. Het is een noodzakelijk onderdeel van het herstel- en genezingsproces van 
de vrouwen. 

* * * 

Bid voor mij persoonlijk – ik ben erg moe de afgelopen dagen, waarschijnlijk 
het gevolg van verschillende factoren: mijn leeftijd, stress van de dagen dat we 
naar de schuilkamer moesten vluchten tijdens de raketaanvallen, het vele werk 
in de bediening, etc. Olga herstelt langzaam maar zeker, maar dit is nog een 
lange weg, bid alstublieft voor ons.  

Hartelijk dank voor jullie gebed en ondersteuning, mag God jullie allemaal 
zegenen! In Hem verbonden,  

Dov en Olga Bikas 

Verjaardag van de jongste 

wordt gevierd. 

Sabbatviering in de vrouwen opvang 


